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UITVAARTVERZORGING

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in de regio

Voor meer informatie over onze dienstverlening 
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefoon 026-333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Utrechtseweg 220, 6862 AZ  Oosterbeek (hoofdkantoor)
Kamperdijklaan 6, 6866 BR  Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT  Wageningen

24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services:
- Buitenschilderwerk	 - Binnenschilderwerk
- Beglazing/ glaszetten	 - Behangen
- Wandafwerking	 - Houtrot sanering
- Restauratie-werken	 - Spuitapplicatie
- Periodieke controles 

Strodorpsweg 7, 6861 EN Oosterbeek, Tel. 026 3342520

 info@berendsenschilderwerken.nl

DE IJZERWARENHANDEL

Oosterbeek:
Weverstraat 15,
Tel. 026-333 22 52

Velp:
Hoofdstraat 200
Tel.: 026-361 89 95

Kantoor Oosterbeek | (T) 026 322 96 73 | www.braam.nu

Voor sieraden en reparaties

Con Vogel
Sieraden - atelier

Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek
Tel.: (026) 334 13 21

BEHANG | GORDIJNEN

RAAMDECORATIE

TAPIJT | LAMINAAT

PVC VLOEREN | VINYL

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek
Telefoon (026) 33 33 435

E-mail vantuil@colorsathome.nl
www.colorsathome-oosterbeek.nl

Ariese Vastgoed-
onderhoud B.V.
Bij ons kunt u terecht voor 
vakmanschap op gebied van:
• �Binnen- en buitenschilderwerk
• �Restauratie/renovatie en 

reparatie
• Glaszetten
• Behangen (ook vliesbehang)
• Spuitwerkzaamheden
 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl
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Een nieuw begin
Het thema van dit nummer van bijEen is ‘Een nieuw begin’. Het is ook de rode draad in onze kerkdiensten in 
deze tijd van advent en kerst. We lezen de verhalen uit het Lucasevangelie over Zacharias en Elisabeth, over 
Maria en Jozef, over herders en engelen, over Simeon en Hanna. Verhalen over mensen als wij in tijden van 
chaos en verandering. En dan is het altijd weer bijzonder om te ontdekken hoe in die bijbelse verhalen het 
nieuwe klein begint – zo klein als een kind in een voerbak. Gods nieuwe wereld komt niet met machtsvertoon.

Geschilderd door de tienergespreksgroep

Ik schrijf dit hoofdartikel kort na de verkiezingen.  
Verkiezingen met een uitslag die velen verraste.  
Wat zal dit nieuwe begin ons brengen? Wat zal er 
anders worden? In de dagen na de verkiezingen 
hoorden we veel mensen  iets van hun angst en zorg 
verwoorden: hoor ik er nog wel bij, mag ik er zijn,  
mag ik blijven?

De grote woorden uit het kerstverhaal van Lucas 
(lees Lucas 2) zijn de woorden ‘vreugde’ en 
‘vrede’. Het viel mij dit jaar op dat, waar deze twee 
woorden klinken in bijbelse en andere kerstverhalen, 
er eigenlijk altijd aan toegevoegd wordt dat die 
vrede en vreugde er zijn voor héél het volk, voor álle 
mensen, voor héél de wereld, voor ál wat leeft. Ook 
in verschillende kerstliederen wordt gezongen over 
‘vrede voor alle mensen’:

En alle, alle mensen samen,
die zullen voor Gods aangezicht
staan zingen in het grote licht.
En God kent allen bij hun namen. 
(Lied 448)

Niemand wordt buitengesloten, iedereen mag 
meedoen. Niet wordt één groep tot zondebok 
gemaakt voor de problemen die er zijn. Ik vind dat 
blijvend een hoopvolle en inspirerende boodschap.  
Een boodschap die kracht geeft en weerbaar 
maakt. Wat helpt jou als een nieuw begin zich 
opdringt of aandient? 

ds. Martine Nijveld 

Van de redactie

Het thema van deze bijEen is 
Nieuw Begin. De foto van het 
meisje op de schommel voor een 
verwoeste flat in Oekraïne roept 
de vraag op, wat hier een nieuw 
begin is. 

Wat brengt kerst en het nieuwe 
jaar de mensen in Oekraïne? 
En welk appèl doet de foto op 
ons? Lees de toelichting bij de 
kerstcollecte op pagina 14.

Op deze pagina neemt 
ds. Martine Nijveld ons in 
bijbelverhalen, maar ook in de 
actualiteit na de verkiezingen 
mee met de vraag “Wat helpt jou 
als een nieuw begin zich opdringt 

of aandient?”

Drie gemeenteleden 
vertellen kort wat een nieuwe 
kerkgemeenschap, een 
verhuizing of een nieuwe start als 
student voor hen betekenen.
Verder vindt u informatie over alle 
vieringen en andere activiteiten in 
de komende weken.

Na de kerkdienst “Genieten van 
genoeg” afgelopen oktober 
hebben veel mensen gereageerd 
op een aantal vragen. Op pagina 
9, maar ook op de website bij 
Groene Kerk leest u daarover 
meer. Als redactie reageren 
we graag op de vraag hoe 
duurzaam onze zondagsbrief en 
ons kerkblad is.

Zoals u misschien hebt gemerkt 
is de zondagsbrief recentelijk 
weer ingekort tot maximaal 
twee pagina’s. De papieren 
exemplaren worden in zwart-wit 
gekopieerd en het merendeel 
van de mensen leest de 
zondagsbrief digitaal. Ook het 
kerkblad is zo duurzaam mogelijk. 
Al het papier is FSC-gecertificeerd 
en de inkt is helemaal 
plantaardig. Er worden ook geen 
zware chemische stoffen gebruikt, 
alles wordt gedrukt met groene 
stroom, en het afval wordt 100% 
gerecycled.

De redactie wenst u veel lees- en 
kijkplezier.

Hannie Luiten
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Van de predikanten
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Zichtlijnen
In onze pastorite naast de Oude Kerk hebben we in de woonkamer een prachtig plafond. Als je omhoog kijkt 
zie je een duidelijk middelpunt met gipsen ornamenten en het geheel wordt omzoomd door een sierlijst. Zo’n 
klassiek plafond vraagt om een ietwat dramatische kroonluchter en die hangt er ook sinds een tijdje.

We zijn er blij mee, plafond en 
lamp horen bij elkaar, zo voelt 
het. Hoe mooi dit geheel ook is, 
het levert wel uitdagingen op bij 
ons her-inrichten. Zo’n duidelijk 
middelpunt verdraagt het niet dat 
er een salontafel náást, of een 
bank bijna ónder wordt gezet. 
Soms is het tijd voor verandering 
en we hadden onlangs een 
prachtig plan. 

Eerst van alles verschoven, 
met een zithoek net andersom 
gedraaid, blik op de hoge 
ramen en het groen. We waren 
aardig tevreden, tót we omhoog 
keken. In het schuiven, rekening 
houdend met wat loopruimte 
bij de piano en de kast, waren 
we het middelpunt wat uit het 
oog verloren en stond de boel 
uit het lood. Wel de blik naar 
buiten, niet de blik naar boven 

Er kan veel schuiven en 
veranderen in ons leven en er 
schuift ook behoorlijk veel in onze 
omgeving en ons land. 

Tijd voor wat nieuws, een nieuwe 
blik, een nieuwe manier van 
doen. Ieder kijkt en kiest vanuit 
eigen perspectief, vanuit de 
eigen gewaarwordingen en de 
eigen ervaringen. Er tekenen 
zich nieuwe zichtlijnen af. Naar 
alle tevredenheid soms, of 
juist helemaal niet. We kunnen 
er van alles over zeggen en 
vinden. Ik stel dit voor: laten 
we niet vergeten omhoog te 
kijken, om de goede balans 
te blijven zoeken. Een mooie 
adventsperiode gewenst! En een 
zalig kerstfeest. 

Irene Pluim

gehad dus. Ik kon mij niet aan 
de indruk onttrekken dat dit 
toch wel een heel symbolische 
gewaarwording was, zo midden 
in de adventsperiode onderweg 
naar de geboorte van Licht, 
Hoop, Liefde. 

Blijf nieuwsgierig

Van de Duitse theologe Margot Kässmann leen ik de 
gedachte dat je ‘van een nieuw begin zelf ook weer 
een beetje nieuw wordt’. 

Ik heb dat zelf mogen ervaren bij verhuizingen, bij 
de geboorte van mijn kinderen, bij een nieuwe 
werkplek, bij allerlei veranderingen, bij een nieuwe 
fase in je leven. De gedachte komt uit haar boekje 
(ze heeft een enorme hoeveelheid boeken en 
boekjes geschreven) ‘Midden in het leven’. Ik las het 
toen ik eind veertig was. 

Kässmann roept de lezeressen op om je telkens weer 
open te stellen voor iets nieuws, voor nieuwe relaties, 
nieuwe verbindingen, nieuwe mensen, andere 
dimensies in vertrouwde mensen, nieuwe accenten 
in het leven. Om nieuwsgierig te blijven naar wat 
het leven je te bieden heeft en wat jijzelf aan het 
leven te bieden hebt. En ook om kritisch te zijn: de 
verschillende mogelijkheden zien, ze onderzoeken 
en keuzes te maken. 

Misschien is het nieuwe jaar wel een moment om 
een nieuw begin te maken in het werk dat u/jij in 
de kerk doet? Veel mensen doen veel. En misschien 
zou je juist eens iets anders willen doen dan je doet/
deed. Om nieuwe inspiratie op te doen? En ruimte te 
maken voor anderen?

Niet alles kan, wie loopt nooit tegen grenzen op? 
Maar Kässmann nodigt je uit om te laten bloeien 
wat ontkiemt en opkomt. Ik wens iedereen veel 
nieuwsgierigheid toe in 2024.

Leven is kijken
elkaar verrijken
opnieuw beginnen
leren beminnen
spontaan als een kind.
(Lied 830)

Martine Nijveld
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In memoriam
Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Roelie Homan-Bensink, 
9 april 1925 - 12 oktober 2023 
Op 19 oktober namen we afscheid 
van Roelie Homan-Bensink. Ze werd 
98 jaar. Haar laatste tijd woonde 
ze op de Sonnenberg, dankbaar 
voor alle goede zorg en alle 

bezoek. Roelie had gewerkt als handwerklerares. 
Creatief als ze was vond ze haar grootste plezier 
in pottenbakken.  Ze ontwikkelde zichzelf bij de 
plattelandsvrouwen, zat bij een leesclub, las 
moderne literatuur, liever krant dan bijbel, vrijzinnig 
en open. Ze heeft veel gezorgd in haar leven, 
voor kinderen, ouders, schoonouders en voor 
echtgenoot Henk. Intens genoot ze van haar 
kleinkinderen. Bij het afscheid lazen we Prediker 
3, waarin alle tijden van het leven in aanvaarding 
voorbijkomen. Dat paste haar, ze nam het leven 
zoals het kwam en keek zonder spijt om. Ze leefde 
in het nu. Met humor en optimisme. Met liefde 
werden de verhalen verteld en werd mooie 
muziek gemaakt op de dag van het afscheid. We 
gedenken haar met eerbied en genegenheid. 
(MN)

Johannes Puttenstein, 
7 oktober 1932 - 17 oktober 2023
Johan werd in Amersfoort 
geboren als middelste van vijf 
kinderen. Na de ambachtsschool 
ging hij al vroeg aan het werk. 
Via avondstudies haalde 

hij onderwijsaktes en gaf hij wiskunde en 
natuurkunde op verschillende technische scholen. 
Johan zag en benutte altijd kansen, hij had een 
grote belangstelling, veel ging hem goed af. Zijn 
voorliefde voor muziek ontwikkelde hij later op 
het conservatorium en gaf ook daarin enthousiast 
les. Hij dirigeerde koren en bespeelde op veel 
plekken het orgel. Hij voelde zich thuis in de kerk 
en was blij met zijn geloofsvertrouwen. Hij trouwde 
met Ineke, samen kregen ze Irjan en Herbert. Er 
waren verschillende woonplekken, ook jarenlang 
in Rheden waar Johan kerkvoogd was in de 
dorpskerk. Op die plek namen we afscheid van 
Johan en klonk ook hun trouwtekst: ‘Verblijd 
u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, 
volhardt in het gebed’. Sterven was voor Johan 
thuiskomen, overgave aan zijn Schepper. (IP)

Hielke Vette, 16 oktober 1931 – 19 november 2023
Hielke werd in ‘zijn dorp’ Oosterbeek geboren in een groot gezin, met wortels in Zeeland. De 
oorlogsjaren maakte hij als tiener bewust mee, drama en avontuur gingen hand in hand. Hij 
had avonturierszin, graag gevaren, na de Mulo was zijn plek in het familiebedrijf (garage, 
taxi, tankstation) dat hij later met twee broers voortzette aan de Utrechtseweg. Hielke was 
een rustige man, met interesse in techniek, een stille genieter, die ook hield van leven in de 
brouwerij. In zijn tijd als taxichauffeur kwam hij op veel plekken in het buitenland en leerde hij 

dichtbij huis Ans uit Velp kennen. Samen kregen ze Nelleke, Henk en Hielke en woonden ze lang boven de 
zaak, waar het een zoete inval was en veel gezellige verjaardagsfeesten werden gevierd. Hielke had een 
sterk arbeidsethos. Later woonden ze op de Acacialaan. Na het overlijden van Ans werd het leven stil. In 
het loslaten was er de troost van het opgevangen worden, bij God. In het crematorium Moscowa namen 
we afscheid van Hielke. (IP)
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Gemeenteleden aan het woord
Op een inspiratiedag voor redacties van kerkbladen, kregen wij de volgende tekst aangereikt: “Waar 
kerken verhalen van mensen inzetten, Gaat een nieuwe wind waaien, Want verhalen, Verbinden, helen 
en inspireren.” We hopen dat u ook geïnspireerd wordt door de mooie verhaaltjes over ‘nieuw begin’ van 
sommige gemeenteleden.

December 2021: Wij kregen de 
sleutels van ons nieuwe huis in 
Oosterbeek. Ik verheugde mij 
heel erg op deze verhuizing. 
Eindelijk een eigen huis om langer 
te blijven wonen, eindelijk weer 
meer familietijd. Maar daar zat ik 
dan: overdag alleen thuis tussen 
de verhuisdozen, tijdens een piek 
van de coronacrisis, buiten alleen 
maar regen. 

Op eens had ik het gevoel 
“ik moet eruit”. Dat was het 
moment dat wij tijdens een 
dienst kennismaakten met jullie 
- onze nieuwe gemeente. Of 
in Boedapest, Nuertingen of 
Oosterbeek: de kerk was elke keer 
een mooie plek voor een “nieuw 
begin”. 

Is het begin gemaakt? Zeker. 
Voelen wij ons volledig thuis? In 
onze gemeente wel, op andere 
plekken nog niet helemaal. Maar 
uit ervaring weten wij dat ook dit 
uiteindelijk goed gaat komen. Al in 
al ben ik heel blij met mijn “nieuw 
begin” in Oosterbeek.

Pia Vrieling

Sinds afgelopen zomer bezoek 
ik samen met mijn echtgenoot 
Kas de kerkdiensten in de 
Vredebergkerk. Ook al 
wonen wij meer dan 40 jaar in 
Oosterbeek, tot voor kort kerkten 
wij bij meer evangelisch gerichte 
geloofsgemeenschappen in 
Arnhem. 

Dit jaar was de tijd rijp voor een 
verandering en gingen wij op zoek 
naar een nieuwe plek om ons 
geloof te beleven en te delen. 
Dat vonden we bij de Protestantse 
gemeente in ons eigen dorp 
Oosterbeek. 

Na mijn eindexamen was het 
voor mij heel duidelijk dat ik 
wilde gaan studeren en ook 
gelijk al op kamers wou. Tijdens 
het bezoeken van open dagen 
had ik niet verwacht dat ik naar 
Groningen zou gaan. Toen ik hier 
eenmaal was, was het voor mij 
heel duidelijk: Groningen wordt 
mijn nieuwe thuis.

Studeren in een verre stad is een 
grote stap, niet alleen voor mij, 
ook voor mijn ouders. Het is een 
stuk rustiger in huis nu er geen 
thuiswonende kinderen meer zijn.

In zo’n nieuwe stad ver weg van 
je vertrouwde plek moet je alles 
zelf uitzoeken en ontdekken. Om 
op jezelf te gaan wonen, moet 
je hospiteren om een kamer te 
vinden, je moet je weg vinden 
in je studie, pedagogische 
wetenschappen, op zoek gaan 
naar een studentenvereniging en 
natuurlijk nieuwe vrienden maken.

Ik geniet heel erg van mijn nieuwe 
leven, maar soms ben ik ook 
wel heel blij een weekend in het 
vertrouwde Oosterbeek te zijn.  
Een enkele keer ga ik met mijn 
moeder mee naar de kerk, want 
ik blijf gewoon ingeschreven in 
Oosterbeek.

Sonja Rijpstra

Wat trok ons aan? We ervaren 
het als een vitale, gastvrije 
gemeente met ruimte voor allerlei 
opvattingen, niet bang om 
nieuwe wegen te onderzoeken, 
met inspirerende prediking 
gericht op het hier en nu. Na het 
bijwonen van enkele kerkdiensten 
en een gesprek met één van de 
predikanten was de knoop snel 
doorgehakt. Inmiddels voelen wij 
ons hier thuis. Wat daarbij helpt, 
zijn de vele bekende gezichten en 
de hartelijke ontvangst. 

Christien Klein
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Kerkenraad

Gedachteniszondag 26 november

Binnen de kerkenraad zijn in november de 
begrotingen van de diaconie en van het College 
van Kerkrentmeesters goedgekeurd. Het is goed om 
te merken hoe beide groepen op een zorgvuldige 
manier met het hun toevertrouwde geld om gaan. 

Voor de Vredebergkerk is in 2024 onder andere 
geld gereserveerd om de beamers te kunnen 
vervangen. Het geluid is dit jaar vervangen. Dit 
gaat om grote bedragen, maar het is belangrijk 
om tijdens kerkdiensten en rouw- en trouwdiensten 
beeld en geluid op een betrouwbare manier voor 
elkaar te hebben. In december zal de kerkenraad 
voor het eerst het jaarlijkse gesprek hebben met de 
vertrouwenspersoon van onze kerk, mevrouw Anne 
Veenstra. Hierover informeren wij u in de zondagsbrief 
en het volgende kerkblad.

Op zondag 7 januari is de kerkenraad voornemens 
om aansluitend aan de kerkdienst een 
gemeentebijeenkomst te organiseren, waarin u 
onder andere bijgepraat wordt over de resultaten 

binnen de werkgroep “Veelkleurig vieren”. 

Op zondag 14 januari zal de heer Johan Neerhof 
bevestigd worden als ambtsdrager. Hij is al geruime 
tijd actief binnen het College van Kerkrentmeesters 
en zal nu Douwe de Vries opvolgen als ambtsdrager. 
Tijdens deze dienst zal afscheid genomen worden 
van Tineke de Rijk, ouderling Pastoraat en Martine 
Deetman, voorzitter van de Kerkgroep Diensten & 
Vieringen. 

Op donderdagavond 8 februari willen we een 
gemeente-ontmoeting organiseren, waar naast 
ontmoeting een gesprek in groepen zal plaatsvinden 
over het gebed “het Onze Vader”. Hierover krijgt u 
meer informatie via de zondagsbrief.

Als kerkenraad wensen wij u gezegende kerstdagen.

Jenneke Bal-Oosterbeek, scriba

Kerkgroep Pastoraat

Zoals te doen gebruikelijk werden 
op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar de gemeenteleden 
herdacht waarvan wij in het 
afgelopen jaar afscheid hebben 
moeten nemen. In een sfeervolle 
dienst waarin een mooie balans 
werd gevonden tussen het donker 
van het verdriet en het licht van 
de troost werden 44 namen 
genoemd en evenzovele kaarsjes 
aangestoken. 

De prachtig aangeklede 
gedenktafel, opnieuw het werk 
van Di-Ja Roelofs, werd met elk 
kaarsje weer een stukje lichter. 
Daarna werden ook nog twee 
‘naamloze’ kaarsjes aangestoken; 
één voor alle namen die wij in 
stilte hebben genoemd en één 
voor de wereld. 

We zingen samen “Bewaar 
in uw liefde hen die wij hier 

gedenken. Hoed hen, God, tot 
in eeuwigheid”. Iets waar wij op 
mogen vertrouwen.

Veel nabestaanden en 
gemeenteleden hadden 
weer bloemen meegebracht 
die werden verzameld bij het 
gedachtenispaneel op het 
liturgisch centrum en na de dienst 

een plekje werden gegeven bij 
de herdenkingsplek buiten op de 
trappen voor de kerk.

Het was goed om deze ochtend 
bij elkaar te zijn en stil te staan bij 
de overledenen en wat zij voor 
ons hebben betekend.
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Kerk en samenleving

Scholen voor Gambia 

Uit zorg voor de slechte omstandigheden voor scholen in het arme 
Gambia richtte ons gemeentelid Jaap van Duuren in 2016 de 
Stichting Chef op. Deze heeft tot doel het bouwen en renoveren van 
schoolgebouwen op verzoek van de lokale bevolking die daarvoor de 
middelen ontbeert.

Fondsen worden in Nederland 
ingezameld en voor de 
werkzaamheden worden lokale 
werkmensen en kleine aannemers 
ingeschakeld. Ook is er de 
voorwaarde dat er een eigen 
bijdrage is, immers continuïteit 
moet gegarandeerd worden, 
ook als het project klaar is. Tot 
nu toe zijn er onder het project 
vijf scholen gebouwd en vijf 
gerenoveerd. 

Maar hierbij blijft het niet. 
Onder het project worden ook 
schoolmeubilair en andere 
materialen aangeleverd. Verder 
worden jonge leerlingen voorzien 
van schooluniformen, lesmiddelen 

en een dagelijkse maaltijd. Vooral 
die maaltijden zijn een punt van 
grote aantrekkingskracht. Om in 
deze basisbehoeften te voorzien is 
er een steunprogramma van € 5,- 
per kind per maand waarbij een 
groot aantal individuele sponsors 
ondersteunen. 

Een derde pilaar is de kleine 
landbouw waarbij de kinderen 
en hun gemeenschap geleerd 
wordt om op kleine schaal hun 
voedsel te verbouwen. Dit geeft 
ook de mogelijkheid om de lokale 
eetgewoonten te verbeteren. De 
ZWO-commissie wil in het eerste 
kwartaal van 2024 dit project 
steunen met de opbrengst van 

een aantal collectes. De steun 
van de gemeente hiervoor is zeer 
nodig en welkom.

Bas van Helden

Kort geleden had een 
afvaardiging van de diaconie 
haar jaarlijks overleg met de 
voedselbank Neder-Veluwe. 

Tijdens dit overleg werd de 
samenwerkingsovereenkomst die 
de diaconie met de voedselbank 
heeft voor vijf jaar verlengd. 
Daarnaast hebben we ook 
gekeken wat we voor elkaar 
kunnen betekenen. De leden 
van de voedselbank gaven aan 
dat in de maand december er 
altijd veel producten gegeven 
worden zowel door supermarkten 
als particulieren. De klanten van 
de voedselbank krijgen zodoende 
rond kerst dan ook altijd wat 
extra’s.

Onze vervoerder, die rijdt voor 
veel hulporganisaties, meldt 
dat de Roemeense douane 
met steeds hogere eisen komt 
voor wat betreft in te voeren 
goederen. Eisen waar nauwelijks 
aan te voldoen is. In afwachting 
van de inspanningen die nu 
geleverd worden om deze 
humanitaire transporten toch 
door te laten gaan, stoppen 
we tot begin februari met het 
inzamelen van kleding. We 
hopen op uw begrip en hopen 
daarna weer kleding in te 
kunnen gaan zamelen voor onze 
zustergemeente. 

Jannie van Doorn

Kledinginzameling voor 
Agnita

Hoe anders is het dan in januari. 
De ervaring leert dat er dan 
minder aanbod is. Terwijl landelijk 
het aantal aanvragen bij de 
voedselbank nog steeds stijgt. 
Samen met Kerk in Actie houden 
de voedselbanken in januari 
landelijk een extra inzameling. 

De diaconie ondersteunt deze 
landelijke actie van harte. 
Welkom in de boodschappenkar 
in de Vredebergkerk zijn: 
zonnebloemolie, lang 
houdbare groenteconserven, 
soep in blik of zak, rijst, pasta, 
couscous en natuurlijk ook 
verzorgingsproducten. 
In de zondagsbrieven van januari 
zal ook hiervoor aandacht zijn.

Doet u mee?
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Een inspirerende viering, zo hebben veel 
kerkgangers de dienst op 15 oktober met het thema 
“Genieten van genoeg” ervaren. Als eerste noemen 
we dat enkele bezoekers aangaven blij te zijn dat de 
kerk hier aandacht aan besteedt. 

Een kleine zestig schriftelijke reacties op de thema’s 
levenshouding, energie, consumeren, kleding, 
wonen, water, tuin en reizen kwamen binnen. Het 
thema deed veel mensen in de pen klimmen, 
blijkbaar werden mensen geraakt.

Veel reacties op de briefjes lieten zien wat in de 
persoonlijke levenssfeer opgepakt kan worden. 
Ook zijn er opmerkingen gemaakt over hoe we als 
kerkelijke organisatie zelf met dit thema omgaan. De 
reacties houden ons allemaal een spiegel voor en 
daarom is het de moeite waard om alle reacties nog 
eens rustig door te lezen. 

Op de website staat het hele overzicht. Kunt u het 
document zelf niet digitaal lezen maar bent u wel 
benieuwd naar de inhoud, vraag iemand in uw 
omgeving om u daarbij te helpen. Of vraag het één 
van de leden van de Groene Kerk.

De reacties laten ook zien dat het soms best moeilijk 
is goede keuzes te maken. Zo werden vragen 
gesteld als: Is wonen in een groot huis wel nodig? 

Reacties op het thema ‘Genieten van Genoeg’

Misschien geen vuurwerk met ‘Oud en Nieuw’, maar 
wel oliebollen! U hoeft er de deur niet voor uit als u 
ze bij ons bestelt. Wel zo veilig – en comfortabel. De 
opbrengst is bestemd voor onze partnergemeente 
Agnita in Roemenië. We gebruiken dit geld ook 
om het transport van tweedehands kleding van 
Oosterbeek naar Agnita te bekostigen.

We leveren tien oliebollen voor € 8,- en vier 
appelbeignets voor € 7,50. 

Bestellen kan tot en met 26 december.

We bezorgen op zaterdag 30 december vanaf 
ongeveer 11.30 uur op het adres dat u opgeeft, 
in Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze en de 
noordwestkant van Arnhem. 

We hebben ook bezorgers nodig; als u wilt helpen, 
dan graag! 

Henk Romein

Oliebollen en appelbeignets

Of wat doe je wanneer je nog zo graag grote 
wereldreizen wilt maken?

We sluiten af met twee opmerkingen uit het 
overzicht: Niet het vele is goed, maar het goede is 
veel. Laten we oefenen in tevredenheid en genoeg.

Werkgroep Groene Kerk
Hannie Luiten (026 7370475)

Bestellen?
Dat kan via de beveiligde 
betaalsite (scan de QR-code)

... of via de app Appostel (zorgt u 
dat uw adres compleet is?)

... of per e-mail 
(oosterbeek-agnita@xs4all.nl)

... of bij Leen van Doorn 
(06 52 40 00 99)

... en natuurlijk ook in de 
Vredebergkerk op zondag 17 en 
24 december.

Wij stellen het op prijs als u vooraf 
betaalt op rekening NL 51 INGB 
0008 9106 86 t.n.v. Roemenië 
project Kerken Oosterbeek, onder 
vermelding van ‘oliebollen’. 
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Activiteiten rond kerst en jaarwisseling

Meer dan ooit is het nodig dat we het woord ‘delen’ 
weer nieuwe betekenis geven en delen past ook bij 
de kerstperiode.

De kerstpakketten worden samengesteld met 
lekkernijen en levensmiddelen die normaal niet op 
de wekelijkse boodschappenlijst van de ontvangers 
staan.

De Raad van Kerken zamelt ook geld in om de 
kerstpakkettenactie mogelijk te maken. Met het 
ingezamelde geld kan centraal spullen worden 

Kerstpakkettenactie Raad van Kerken

Voor de 26e keer zamelt de Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp geld, 
kerstpakketten en kerstlekkernijen in voor inwoners die rond of onder het minimum leven, of voor wie het 
leven minder leuk is door eenzaamheid of ziekte. Het afgelopen jaar zijn een ongekend aantal mensen in de 
financiële problemen gekomen. 

ingekocht om daarmee pakketten te maken of 
deze aan te vullen. Tevens zullen waardebonnen 
worden gegeven waarmee de ontvangers zelf 
boodschappen kunnen doen. 

Bij het uitkomen van deze bijEen is het inzamelen van 
spullen al gestopt. Rond het weekend van 16 en 17 
december zullen de kerstpakketten worden bezorgd.
Een gift blijft welkom en kan worden overgemaakt 
naar NL34INGB 0005270000 Raad van Kerken o.v.v. 
Kerstpakkettenactie 2023.

Kerstlunch 

Op 19 december, vanaf 11.00 
uur heten we u welkom in de 
Vredebergkerk voor koffie en 
thee en iets lekkers. Daarna zal ds. 
Irene Pluim een korte overdenking 
houden en Rob van Doorn zorgt 
voor de muzikale omlijsting. We 
zien uit naar en fijne ontmoeting. 
Wees welkom!

Aanmelden kan tot 16 december 
bij Rike van den Berg, 026 3341387 
of vandenbergrike92@gmail.com. 
Met alle plezier zorgen we voor 
vervoer. De eerste lunch in het 
nieuwe jaar zal zijn op 16 januari 
vanaf 11.45 uur. Hiervoor kunt u 
zich aanmelden tot 13 januari bij 
Rike.

Greet van Roest

Nu het kerkelijk jaar is afgesloten 
en we de adventstijd ingaan, 
kijken we alvast vooruit naar kerst. 
Voor veel mensen een tijd om 
samen met gezin, familie en 
vrienden naar toe te leven. 
Helaas zijn er ook veel mensen 
die met Kerst eenzaamheid en 
stilte ervaren. De diaconie en 
kerkgroep pastoraat hebben de 
krachten gebundeld om een 
kerst-inn te organiseren op 26 
december, inloop vanaf 13.30 
uur. 

Onder het genot van koffie/thee 
met iets lekkers en bijvoorbeeld 
een glaasje glühwein hopen wij 
elkaar te ontmoeten. We luisteren 
naar een mooi kerstverhaal, 
zingen wellicht nog een aantal 

kerstliederen met elkaar, maar 
willen vooral elkaar gezelligheid 
en warmte doen ervaren. 
Doet u mee? 

In de Zondagsbrieven leest u hoe 
u kunt helpen of waar u zich kunt 
opgeven voor deze kerst-inn.

Kerst-inn op 26 december
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Diensten en vieringen
Derde advent
Op 17 december om 10.00 uur in de Vredebergkerk, halverwege de 
adventsperiode, vieren we samen de Maaltijd. In ons bijbelgedeelte 
lezen we over de ontmoeting van de twee zwangere vrouwen, Maria 
en Elisabeth. Dragers van hoop en toekomst zijn zij. Het wordt lichter, het 
wordt anders.

Festival of Lessons and Carols 
Ook op 17 december, om 19.00 uur in de St. Bernulphuskerk in 
Oosterbeek, vieren we de derde vesperdienst. Zo klinkt de muzikale 
aankondiging:

‘Once in royal David’s city
Stood a lowly cattle shed,’

Het eerste Festival of Lessons and Carols werd in 1880 gezongen in een 
Anglicaanse Kerk in Cornwall (Truro). Een traditie ontstond: vanuit de 
kapel van King’s College (Cambridge) verspreidde het Festival zich over 
Groot-Brittannië. Nog ieder jaar viert men in Cambridge dit Festival met 
het Choir of King’s College op kerstavond. 

Ook in Nederland is het Festival een opmaat geworden naar Kerstmis. 
Een viering in kersttijd met Engelse koormuziek, een programma waarin 
bijbelteksten, de ‘Lessons’, worden afgewisseld met kerstliederen, de 
Carols. 

Onder auspiciën van de Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze-
Doorwerth-Heveadorp klinkt het Festival ook dit jaar weer in de St. 
Bernulphuskerk, een dierbare en jarenlange traditie. Het Oecumenisch 
Projectkoor onder leiding van dirigent Danny Nooteboom verleent 
muzikale medewerking. De organist is Dick van der Meer. Revd Dorienke 
de Vries gaat voor in deze dienst. De toegang is vrij. Van harte welkom!

Vierde advent, 24 december
Op vierde advent, zijn er vijf diensten. Om 10.00 uur een dienst in de 
Vredebergkerk. Voorganger is ds. J. Mol uit Gaanderen. Om 15.30 uur 
is er voor de bewoners van de Sonnenberg een kerstviering. Anne van 
der Most gaat voor. Om 19.00 uur is er een dienst in Het Schild met als 
voorganger de heer Anne van Laar.

Kerstnachtviering in de Opstandingskerk Pro Persona. Vanaf 20.45 uur 
bent u welkom voor een samenzang. De viering begint om 21.00 uur. 
Voorganger is Remco Graat. Verder werken mee het koor Zingenderwijs 
o.l.v. Marianne van Liemt-Kramer en organist Arie Vonk. Het thema 
is: Licht uit donker geboren. Na de dienst is er buiten op het Kerkplein 
glühwein en warme chocolademelk.

Om 21.30 uur, in de Vredebergkerk, gaat ds. Martine Nijveld voor. De 
muzikale medewerking komt van Jeroen van der Vinne op het orgel en 
Martine Voorhoeve op trompet. We gaan volop samen zingen – van 
vrede en van vreugde voor álle mensen. Het thema is een slogan, die ik 
ergens tegenkwam in het afgelopen jaar: ‘Doe als God en word mens’. 
Lijkt mij een mooie samenvatting van het kerstevangelie.

Eerste kerstdag
Op 25 december om 10.00 uur in 
de Vredebergkerk gaat ds. Irene 
Pluim voor. Op kerstmorgen vieren 
we dat God Licht brengt, door de 
geboorte van Jezus. Een nieuw 
begin! Een dienst voor jong en 
ouder. Met vrolijke muziek en een 
wondermooi verhaal.

Oudjaar, 31 december
Met oudjaar zijn er dit jaar zelfs 
twee diensten. Om het jaar 
dubbel goed af te sluiten. In 
de zondagmorgendienst om 
10.00 uur in de Vredebergkerk 
ontmoeten we in een serie 
verhalen uit het Lucasevangelie 
Hanna en Simeon. Twee mensen 
op een drempelmoment. Waar 
zien zij naar uit?

Om 19.00 uur is er in 
de Vredebergkerk een 
oecumenische oudejaarsviering.
In een korte dienst luiden we 2023 
uit en verwelkomen 2024. U bent 
van harte welkom voor deze 
viering van de Raad van Kerken. 
Voorganger is Erik Rozeman, 
parochievicaris van de Heilige 
Titus Brandsma Parochie.

11

Opstandingskerk

Autodienst
In de zondagsbrief kunt u 
lezen wie er dienst heeft op 
de betreffende zondag.
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Jeugd en Jongeren

Ook deze keer weer een mooie bijdrage van de 
jongeren. De jongeren luisterden eerst naar de 
volgende Bijbeltekst: Wees blij in de Here. Ik zeg het 
nog eens: verheug je in Hem! Laat je vriendelijkheid 
bij iedereen bekend zijn. De Here is dicht bij je. 

“We mochten daarna twee minuten schilderen en 
gaven vervolgens allemaal ons schilderij door naar 
links. Zo hebben we allemaal meegewerkt aan elk 
schilderij en zijn onderstaande beelden ontstaan.

“Daarna klonk de volgende tekst en hebben we 
ook hier schilderijen bij gemaakt:” Maak je nergens 
zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat 
je nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet.

“We hebben aan elkaar verteld wat we bij de 

Tienergespreksgroep

Catechese doordeweeks lijkt 
daarbij geen haalbare optie 
vanwege de gevulde agenda’s 
van ouders en kinderen. In plaats 
daarvan willen we van start gaan 
met (wat we genoemd hebben) 
Kindernevendienst XXL (verder: 
KND XXL) op de zondagmorgen. 
De zondagmorgen is nu ook al 
hét moment voor veel kinderen 
en ouders om in de kerk te zijn.
 
KND XXL is voor de kinderen 
van de groepen 6 t/m 8. Het 
gaat dan om een groep van 8 
à 12 kinderen. Op een KND XXL-
zondag zullen deze kinderen de 
hele dienst in hun eigen ruimte 

Een nieuw begin met catechese: kindernevendienst XXL 
Op de laatste vergadering van de kindernevendienstleiding ging het over de behoefte aan een vorm van 
catechese. Bij diverse ouders leeft het verlangen hun kinderen ook op die manier in te wijden in de wereld 
van kerk en geloven. Hen te helpen hun plek erin te vinden. 

zijn. Dat geeft de gelegenheid 
om dieper in een onderwerp te 
duiken. We gaan het met elkaar 
hebben over doop, bidden, 
avondmaal, wat doen we 
eigenlijk in de kerk (en waarom). 

We willen met elkaar ontdekken 
wat je er mee kunt of wat je er 
aan hebt. En natuurlijk is er ruimte 
voor de vragen van de kinderen 
zelf. En is het superfijn om elkaar 
beter te leren kennen. 
De eerste KND XXL gaan we 
houden op zondag 4 februari 
2024.
In totaal denken we aan drie 
keer KND XXL per jaar. Kinderen 

en ouders krijgen nog een 
uitnodiging met meer informatie. 
Wij hebben er in ieder geval zin in 
om te starten!

Met hartelijke groeten van de 
voorbereidingsgroep, Pia, Inge, 
Irene en Martine

tekst dachten en voelden, waarom we zo hebben 
geschilderd.”

In de kerk hangen onze werken, we zijn benieuwd of 
jullie kunnen ontdekken welk schilderij bij welke tekst 
hoort. In de kerkdienst van 26 november j.l. heeft ds. 
Martine Nijveld ook over deze schilderijen gesproken 
en deze mooie activiteit toegelicht.

Henrita Woudenberg

Oppas (0 tot 4 jaar) 
en kindernevendienst 
(basisschoolleeftijd): tijdens 
alle morgendiensten 

Tieners: eerste en derde 
zondag van de maand tijdens 
de dienst tienergespreksgroep
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Agenda
Datum Tijd Waar Wat Informatie
elke 
donderdag

10.00 – 
12.00 

Vredebergkerk Inloophuis, kerkcafé voor ontmoeting en 
een luisterend oor

Greet Meijer

maandag 
t/m vrijdag

09.00 – 
18.00

Vredebergkerk, 
zij-ingang 

Stiltekapel

iedere 1e 
dinsdag 

20.00 Wisselend per 
keer

Gesprekskring 30+ Hanneke Monden-
Oosterveld

19 dec. 11.00 Vredebergkerk kerstlunch Greet van Roest
26 dec. 13.30 Vredebergkerk kerst-inn Hannie Nusselder
7 jan. 11.30 Vredebergkerk vervolg veelkleurig vieren Jenneke Bal-

Oosterbeek
8 jan. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Messias en Messiaanse tijd Henk Janssen ofm
9 jan. 15.00 en 

20.00
Vredebergkerk Lees mee. Over de tekst van de 

eerstvolgende zondag
Martine Nijveld

13-27 jan. Vredebergkerk actie kerkbalans Douwe de Vries

16 jan. 11.45 Vredebergkerk kerklunch Greet van Roest

22 jan. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Gods knecht en Gods zoon prof.dr. Peter-Ben 
Smit

25 jan. 14.30 PDC De Herberg Herbergdag. Hechting, geloof en relaties Monique van der 
Werf

28 jan. 16.00 Vredebergkerk Thee met Thema. Burgerlijke 
ongehoorzaamheid, wat mag wel en wat 
mag niet

Leo van Weele

5 feb. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Naastenliefde en vijandsliefde drs. Ton Sip

6 feb. 15.00 en 
20.00

Vredebergkerk Lees mee. Over de tekst van de 
eerstvolgende zondag

Martine Nijveld

8 feb. 20.00 Vredebergkerk Gemeente-ontmoeting over “Onze 
Vader”

Jenneke Bal- 
Oosterbeek

Lees mee: nu ook in de middag

Waarbij we samen nieuwe ontdekkingen kunnen 
doen en elkaar zullen verrassen. We doen deze 
‘Lees mee’ op zes dinsdagen en hebben er nu twee 
achter de rug. Deelnemers zijn welkom om elke keer 
aan te sluiten of ook om af en toe te komen. 
Fijn als u/jij zich even opgeeft bij de predikant ‘van 
dienst’.

De eerstvolgende data zijn: dinsdag 9 januari en 
dinsdag 6 februari.  De leiding ligt dan bij ds. Martine 
Nijveld. We starten om 20.00 uur in de Vredebergkerk.
Omdat diverse mensen aangaven dat ze wel mee 
willen doen, maar niet op de avond kunnen (of 

In het kader van het jaarthema ‘Ga mee’ organiseren de beide predikanten een ‘Lees mee’. 
We verdiepen ons in de bijbeltekst van de eerstvolgende zondagse kerkdienst. We praten over wat ons raakt 
of stoort, wat ons goeddoet of wat prikkelt, we delen onze gedachten en vragen.

de deur uit willen), organiseren we - bij wijze van 
experiment - op de twee genoemde dinsdagen ook 
een ‘Lees mee’ in de middag. Daarbij starten we om 
15.00 uur in de kerk. 

Met andere woorden: geef bij aanmelding even aan 
of u/jij kiest voor de middag- of voor de avondgroep.
 
Martine Nijveld 
(ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)
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Diensten en vieringen

Nieuw Begin 
Op zondag 14 januari is er afscheid en bevestiging 
van ambtsdragers. Afscheid nemen we van 
ouderlingen Tineke de Rijk en Martine Deetman. 
Johan Neerhof gaat de kerkenraad versterken en 
wordt ouderling-kerkrentmeester. U leest er wat meer 
over in het stukje vanuit de kerkenraad. 

Volgens het leesrooster van BijbelBasics lezen we 
uit het bijbelboek Rechters (voorheen Richteren). 
Dat is passend, want in dat boek gaat het over 
leiderschap. Hoofdstuk 6 en 7 vertellen het verhaal 
van de Gideonsbende. Een klein clubje blijft over om 
de kar te trekken. Wat wil dit verhaal ons vertellen?

Maaltijd en muziek 
Op zondag 28 januari vieren we het avondmaal: 
samen delen we brood en wijn/druivensap. En ook 
thuis kunt u meedoen: als u zelf wat brood en wijn of 
sap klaarzet, vieren we in verbondenheid.
In het afgelopen jaar hebben diverse muzikale 
kinderen meegewerkt aan kerkdiensten. Dat gaat 
in het nieuwe jaar door: op de zondagen 28 januari 
en 3 maart zal er muzikale medewerking zijn van 
kinderen uit ons midden. Er is een appgroep om dit 
allemaal te regelen. Zit je er nog niet in? Meld je dan 
bij één van de dominees!

De teksten uit de viering 
zijn aangeleverd door een 
oecumenisch team van 
christenen uit Burkina Faso. Het 
land maakt momenteel een 
ernstige veiligheidscrisis door, die 
alle geloofsgemeenschappen 
treft. Kerkelijke gemeenschappen 
zijn uitdrukkelijk doelwit van 
terroristische aanslagen en 
wetteloosheid. 

Het is daarom zeer 
bijzonder dat in deze chaos 
vertegenwoordigers van 
katholieke en protestantse 
afkomst elkaar hebben 
gevonden om samen deze 
viering vorm te geven. 

Week van gebed voor de eenheid

Op 21 januari 2024 organiseert de Raad van Kerken een dienst voor de week van gebed voor de eenheid. Het 
centrale thema is ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. 

De teksten zijn vertaald en 
worden door de Raad van Kerken 
beschikbaar gesteld om onze 
eigen viering samen te stellen.

De dienst begint om 10.00 
uur en vindt plaats in de 

Ontmoetingskerk in Doorwerth. 
Voorganger is ds. Irene Pluim

Na de viering hopen wij elkaar 
informeel te ontmoeten bij een 
kopje koffie of thee. Van harte 
welkom.

Collecte eerste Kerstdag
Help Oekraïnse kinderen de oorlog 
door
Iedere dag luchtalarmen, telkens weer naar de 
schuilkelder vluchten, bang zijn dat er een raket 
op je huis valt, dreigende honger. Voor miljoenen 
kinderen in Oekraïne is dit de realiteit.

Er is bijna geen kind in Oekraïne dat in de afgelopen 
maanden niet is blootgesteld aan de gevolgen van 
de oorlog. En dat laat sporen na. Bijna twee jaar lang 
oorlog betekent al die tijd omgaan met gevoelens 
van angst, verlies en verwoesting. De psychosociale 
gevolgen hiervan kunnen voor kinderen een 
leven lang doorwerken. Kerk in Actie wil veiligheid, 
stabiliteit en psychosociale ondersteuning bieden 
aan kinderen in Oekraïne. Samen met Ukrainian 
Education Platform kan Kerk in Actie hulp bieden in 
het hele land.



Zuivere vlam, 

verdrijf met je licht

de angsten van ons hart.

(Lied 458)



www.manonvanlent.nl     06 15 50 03 51 
Sint Bernulphusstraat 13D 6861 GS Oosterbeek 

Zet je huid aan het werk! 

Kom langs  
voor een persoonlijke 
huidmeting + advies 

Ruud Smit Vis & Vis
Weverstraat 25

Oosterbeek
Tel: 026-333 25 17

E-mail: info@visenvis.nl
www.visenvis.nl

Automobielbedrijf 
G. Westerhof

Jacobaweg 30
6862 HG Oosterbeek
Tel.: 026 - 333 22 27

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek 
T: 026 334 20 37

E: vragen@autohooijer.nl

Verkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s, alle 
merken
Verzorging van totaal 
onderhoud van uw auto

Uw partner voor
verduurzaming

www.cornelissenbv.nl
026 - 44 33 644

AARDAPPELEN 
GROENTEN & FRUIT
FRUITMANDEN
SPECIALITEITEN
ALLE GESNEDEN EN 
PANKLARE GROENTEN 
EN RAUWKOST

Richard van 
de Weerd
Weverstraat 21

Tel. : 026-333 48 90
Oosterbeek

W. Klaassen & Zn. B.V. Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek 
026-333 54 41 www.w-klaassen.com

TUINONTWERP - AANLEG 
ONDERHOUD - BESTRATING

mobiel 0611 223759
vast 026 8811166
Weverstraat 134

6862 DT Oosterbeek
info@wandelhoveniers.nl
www.wandelhoveniers.nl

DEALER SERVICE DEALER

026 334 1047 www.libris.nl/meijerensiegers

Meer informatie? Ga naar www.dudokstudios.nl

 www.oudekerkoosterbeek.nl

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de 
secretaris van de Kerkgroep 

Beheer
zie p. 19 voor de 

contactgegevens
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Kerkgroep Beheer
Resultaten Kerkbalans 2023  
De voorlopige cijfers geven aan dat de Kerkbalans 2023 ruim € 293.000 heeft opgebracht, waarvan € 34.000 
voor de diaconie en € 259.000 voor de kerk. Ongeveer evenveel als in 2022 en ruim meer dan het begrote 
bedrag van € 240.000 voor de kerk. We hebben dus alle reden om dankbaar te zijn voor dit mooie resultaat.

Financiële vooruitblik op 2024
Vanaf 1 januari 2023 hebben we te maken gehad 
met een nieuwe situatie. Wegens exploderende 
energieprijzen en personeelskrapte werd besloten 
de verhuur van zalen in principe te beëindigen 
en de kerkzalen voor de erediensten, rouw- en 
trouwdiensten in het stookseizoen te verwarmen tot 
16°C. 

Na een jaar vindt evaluatie van deze situatie plaats. 
Inmiddels is de personele bezetting (buiten de 
predikanten) gedaald van 1.8 naar 1.05 FTE. 

Deze veranderingen zijn voor zover mogelijk verwerkt 
in de Begroting 2024, waarvan u hieronder een 
samenvatting ziet. Op het moment van schrijven 
zijn er nog geen nieuwe energietarieven bekend  
van Energie voor Kerken/Greenchoice en zijn de 
salarisaanpassingen voor 2024 ook nog onzeker. 

Zoals bepaald in het beleidsplan, wordt overbodig 
geworden vastgoed verkocht. In 2023 kwam het 
pand aan de Benedendorpsweg 125 te Oosterbeek 
vrij van huur en is verkocht. De opbrengst is 
ondergebracht in spaarcontracten. De verwachte 
opbrengst van onze tegoeden is door de gestegen 
rente naar boven bijgesteld ten opzichte van vorige 
jaren, toen nog een negatieve rente gold. 

De procedure voor bestemmingswijziging op het 
perceel van de kosterswoning sleept zich voort, 

waardoor de verwachte verkoopdatum verschoven 
is naar 2024 of zelfs 2025. 

Nu er behalve de geplande reguliere 
onderhoudskosten, op redelijk korte termijn ook flinke 
bedragen gemoeid zullen zijn met de reparatie van 
het lekkende dak van de Vredebergkerk, vervanging 
van het geluidssysteem en van het beamersysteem, 
roepen wij u op van harte mee te doen aan het 
welslagen van de Actie Kerkbalans 2024, waarvoor u 
begin januari weer een uitnodiging zult krijgen. 

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Marianne van Helden-Welmers, penningmeester
Douwe de Vries, kerkbalans

Verkorte begroting 2024

Inkomsten in €
Kerkbalans, giften, collects, enz.	 273.000
Huren, subsidies, enz.			   48.500
Opbrengsten rente 			   15.000
Verlies 					    29.045 
Totaal 					     365.545

Uitgaven in €
Traktementen en salarissen 		  205.245
Kosten gebouwen 			   107.900
Kosten kerkdiensten, beheer, enz. 	 52.400  
Totaal 					     365.545

Kerkbalans 2024
De voorbereidingen voor de 
uitvoering van de volgende 
kerkbalansactie zijn  in volle 
gang. Degenen die vorig jaar 
hebben meegedaan met het 
rondbrengen en ophalen van de 
toezeggingsformulieren hebben 
een uitnodiging gekregen om in 
januari weer mee te doen.

En gelukkig zijn er heel weinig 
afzeggingen binnengekomen 
zodat we met ruim 50 lopers op 

pad kunnen gaan. Als u niet 
eerder meegedaan hebt, maar 
wel een wijkje zou willen lopen, 
dan hoor ik dat graag.
Een wijkje heeft maximaal tien 
adressen en de actie vindt plaats 
tussen 13 en 27 januari.

U kunt zich ook nog 
aanmelden voor het digitale 
toezeggingsformulier. U 
krijgt dan een mail met een 
persoonlijke link in plaats van 

het papieren formulier met een 
antwoordenvelop. De digitale 
verwerking spaart papier, geld en 
tijd. 

Op dit moment hebben zich al 
240 adressen opgegeven voor 
de digitale variant; het papieren 
formulier gaat nog naar 530 
adressen. Opgeven voor beide 
zaken kan met een mail naar 
kerkbalans@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl  
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Geloven in communicatie
Een heel voldaan gevoel hebben we na een conferentie met als thema “Geloven in communicatie”. Met zijn 
drieën, Andrea Gnoth, Jannie van Doorn en Hannie Luiten, rijden we heen en terug naar Barneveld waar de 
dag plaats vindt. We horen goede en inspirerende verhalen vanuit meerdere invalshoeken en stromingen 
en nemen deel aan workshops. Over het maken van een kerkblad, over websites, over het hoe en wat 
van sociale media, het maken van een communicatieplan enz. In de korte pauzes wisselen we nog wat 
ervaringen uit met anderen. Al met al de moeite waard om er bij te zijn.

Hoe communiceren we de 
goede boodschap zo dat 
mensen er door geraakt worden? 
Deze bijeenkomst is een 
smeltkroes vanuit meerdere 
stromingen. In de loop van 
de dag hoor je steeds meer 
geroezemoes van mensen die 
onderling ervaringen en geleerde 
lessen uitwisselen. Ik geniet al 
bij binnenkomst van de nieuwe 
contacten met onbekenden, 
maar gelijkgestemden. Door de 
dag merk ik dat mijn invalshoeken 
zich verbreden.

Hoofdspreker Casper van Dorp 
is predikant en producent bij 
de Nachtzon. Hij opent deze 
inspiratiedag. Casper neemt 
ons mee in zijn visie op het 
communiceren van de kerkelijke 
boodschap. Hij symboliseert 
hierbij de “COCOS(noot)”. Dit 
staat voor Contextueel (kijken 
en luisteren), Overtuigend (waar 
staan wij voor), Coöperatief 
(met wie werken wij samen), 
Ontwikkelingsgericht (wat wil je 
bereiken), Smaakvol (welke sfeer 
wil je uitstralen). 

Hij moedigt ons aan om gebruik 
te maken van bekende personen 
of succesvolle activiteiten vanuit 
de eigen omgeving. De personen 
of activiteiten koppel je aan het 
uitdragen van je boodschap. Als 
voorbeeld noemt hij de rapper 
Typhoon die gekoppeld is aan het 
Rijksmuseum en een liedje schreef 
over een schilderij. De boodschap 
van het Rijksmuseum is vertolkt 
door een persoon die een nieuw 
publiek aantrekt. De methode 
van de COCOS(noot) is de hele 
dag voelbaar aanwezig in de 

in ons dorp, land en wereld. 
Mensen aanspreken is aan 
het veranderen en zal verder 
veranderen. Maar de boodschap 
blijft hetzelfde. Alleen wij zullen 
het brengen van de boodschap 
moeten aanpassen aan de 
behoeften van de mensen en de 
ontwikkelingen van de tijd. 

Ik ben geïnspireerd en er klaar 
voor om de boodschap te 
vertellen en de COCOS methode 
in te zetten. 
Deelnemers verbreden hun kennis 
en doen nieuwe vaardigheden 
en ideeën op, om nog beter 
de boodschap van de kerk te 
communiceren. Zowel naar de 
eigen achterban als naar mensen 
buiten de geloofsgemeenschap.

Andrea Gnoth, communicatie-
ouderling

uitleg. De workshop “nieuwe taal” 
die ik volg, gaat over de kerkelijke 
boodschap via het internet. 

Mensen zoeken op internet naar 
antwoorden in plaats dat zij een 
geloofsgemeenschap opzoeken. 
Op internet stop je namelijk 
sneller met lezen dan dat je in de 
kerk bent en luistert. Op internet 
vinden mensen antwoorden die zij 
zelf beoordelen. Je spiegelt deze 
informatie niet met bijvoorbeeld 
een predikant. De waarheid is 
hierdoor subjectief. Het belang 
van een relatie en vertrouwen om 
de boodschap over te brengen 
is echter groot. Iemand moet zich 
aangesproken voelen. En mensen 
willen zich aangesproken voelen 
in dagelijkse taal. 

Het kerkelijk jargon verdwijnt 
daarnaast steeds meer. Positief is 
dat wij iets te vertellen hebben. 
Wij hebben een boodschap 
om te delen met alle mensen 
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Info Protestantse Gemeente Oosterbeek - Wolfheze 
Adressen kerkgebouwen
Oude Kerk		
Benedendorpsweg 134	

Vredebergkerk	
Van Toulon van der Koogweg 3	
026 3333415

Het Schild		
Wolfhezerweg 101

Kerkblad bijEen:
Komend nummer loopt van 
15 februari 2024 t/m 25 april 
2024.

Inleveren kopij uiterlijk 31 januari 
2024 om 20.00 uur: kerkblad@
pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

N.B. De redactie behoudt zich 
het recht voor lange stukken in 
te korten

Zondagsbrief: 
kopij inleveren elke donderdag 
tot 9.00 uur: zondagsbrief@
pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Beamergroep: 
beamer@pkn-oosterbeek- 
wolfheze.nl

Bijdrage bijEen:  
NL38 RABO 0373 7266 94   
Prot. Gemeente Oosterbeek-
Wolfheze Kerkblad

Drukker Editoo

Ds. Irene Pluim 							                 026 8441279
						               woensdag vrije dag
Werkgebied	 ten zuiden van de Utrechtseweg
	 en adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek 
Adres	 Benedendorpsweg 136, 6862 WP Oosterbeek
	 ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Ds. Martine Nijveld 	 06 16733742	
	 woensdag vrije dag                                    
Werkgebied	 ten noorden van de Utrechtseweg en Wolfheze
Adres	 Prins Hendrikstraat 11, 6862 GX Oosterbeek
	 ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkelijk Bureau 	 van Toulon van der Koogweg 3
	 6862 EB Oosterbeek	 026 3333094
Openingstijd	 donderdag 10.00 – 11.30 uur 
Postadres	 postbus 26, 6860 AA Oosterbeek
	 kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkenraad
Voorzitters	 mw. Cathrien Batterink	 06 23196159   
	 dhr. Pieter Stolwijk	  06 23460068
Scriba	 mw. Jenneke Bal-Oosterbeek	 06 25037321
	 scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl     	      
Kerkgroep Beheer
Voorzitter a.i.	 dhr. Hans van der Ros	 026 3391722
Secretaris	 mw. Heleen Wiersema-Groenveld  	 06 27318964
	 kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter	 mw. Hannie Nusselder	 026 3342296
	 diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl	  
Secretaris	 dhr. Gerard Groot Zwaaftink	 026 7370410
	 diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter	 dhr. Gerard Batterink	     06 42356712
	 zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, m.v.v. ZWO
Kerkgroep Communicatie
Coördinator	 mw. Andrea Gnoth	 06 40004144
	 communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl                          
Kerkgroep Diensten en Vieringen 
Coördinator	 mw. Martine Deetman	 026 8405212
	 diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl                                
Kerkgroep Jeugd
Contactpersoon	  vacature	
	                                jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkgroep Pastoraat
Secretaris	              mw. Nanda Jansen	 06 13874349
                               pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Vertrouwenspersoon Veilige Gemeente
	 mw. Anne Veenstra                                  06 42803204 

De redactie doet zijn uiterste best 
om van alle teksten en foto’s de 
rechthebbende te achterhalen. 
Hebt u toch nog vragen, laat het de 
redactie weten.

	 anneveenstra.vertrouwenspersoon@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl



Zondag 17 december 2023, derde advent
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. I.M. Pluim, Avondmaal, dienst 	
		  voor jong en oud
Bernulphuskerk	 19.00 uur	 Festival of Lessons and Carols, 	
		  m.m.v. oecumenisch projectkoor
Zondag 24 december, 2023, vierde advent, kerstnacht
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. J. Mol, Gaanderen
Het Schild	 19.00 uur	 dhr. A van Laar
Opstandingskerk	 20.45 uur	 dhr. R. Graat
Vredebergkerk	 21.30 uur*	 ds. M.E. Nijveld
Maandag 25 december 2023, eerste kerstdag
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. I.M. Pluim
Zondag 31 december 2023, oudejaarsdag
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. M.E. Nijveld
Vredebergkerk	 19.00 uur*	 dhr. E.G.W. Rozeman, 		
		  oecumenische dienst
Zondag 7 januari 2024
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. I.M. Pluim
Het Schild	 19.00 uur	 mw. A. Mosterd, Arnhem
Zondag 14 januari 2024
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. M.E. Nijveld, 
		  afscheid/bevestiging
Zondag 21 januari 2024, gebed voor de eenheid
Ontmoetingskerk,	 10.00 uur	 ds. I.M. Pluim, 
Doorwerth		  oecumenische dienst
Zondag 28 januari 2024
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. M.E. Nijveld, Avondmaal
Zondag 4 februari 2024
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. I.M. Pluim
Het Schild	 19.00 uur	 ds. W. Blanken, Zutphen
Zondag 11 februari 2024
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. M.E. Nijveld
Zondag18 februari 2024, eerste zondag in de 40dagentijd
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. A.M. Roest, Leeuwarden
Oude Kerk	 19.00 uur*	 oecumenische vesper

tt

Overzicht van de kerkdiensten 

Andere diensten/vieringen 
Opstandingskerk: zondagmorgen om 
10.30 uur (Pro Persona)
De Sonnenberg: elke eerste donder-
dag van de maand om 18.30 uur.
Bernulphuskerk: elke woensdag om 
19.00 uur oecumenisch avondgebed 
(Raad van Kerken)
Remonstrantse Kerk: elke vrijdagmid-
dag van 12.00 - 12.20 uur Coventry-
gebed (Raad van Kerken)

De met een * aangegeven 
dienst wordt uitgezonden via de 
kerktelefoon; en via internet:  
www.kerkomroep.nl, zoek op 
plaatsnaam Oosterbeek – 
Vredebergkerk / Oude Kerk

www.pkn-oosterbeek.wolfheze.nl

Tulpen planten

Het kindermoment tijdens de oogstdienst

Sport mee


